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Verbindt mensen 

S T I C H T I N G  ‘ T  G R O E N E W O L D  

LOKET GELDNOOD 

  
Met trots is op de Dag van de Geldzorgen 12 oktober het Loket GeldNood van start  
gegaan. Een plek waar mensen die onverwachte financiële nood hebben hulp kunnen 
krijgen.   
 
Het kan namelijk iedereen overkomen: ineens gaat de 
wasmachine kapot, moet je onverwacht medicijnen beta-
len of valt er een rekening op de mat die je écht niet 
kunt uitstellen. Soms kun je geen gebruik maken van be-
staande regelingen, of duurt het veel te lang voordat er 
hulp komt. Daarvoor is er nu Loket GeldNood: eenmalige,  
directe steun aan inwoners van de gemeente Venlo die 
acuut in de knel zitten.  

Wij geloven dat snelle hulp veel ellende kan voorkomen. 
Door snel te handelen en samen te kijken naar de kern 
van het probleem, helpen we mensen om weer grip te krijgen op hun situatie. Ons doel 
is niet alleen om financieel bij te springen, maar ook om mensen door te verwijzen naar 
passende vervolghulp als dat nodig is. 

Loket Geldzorg is een initiatief van Stichting Groenewold en wordt gedragen door be-
trokken medewerkers en vrijwilligers met hart voor de gemeenschap. 
We werken samen met lokale organisaties, kerken en maatschappelijke partners om in-
woners snel en effectief te helpen. 

 
Maak via onze website een afspraak https://loketgeldnood.nl/ 
 
 

AGENDA 

 
02-11-2025 Allerzielen film Coming home (Jongerenkerk) 
10-11-2025 Betaald werken of niet? (ochtend) 
10-11-2025 Zwanger, wat moet ik regelen? (middag) 
14-11-2025 Bondgenoot bijeenkomst VVV Foundation 
24-11-2025 Seniorenmarkt Incluzio Witte Kerk Venlo Noord 
 
Wij ontmoeten u graag!  

 

Wil je je handen uit de mouwen steken in verbondenheid met de aarde en het groen om 
je heen? Wil je je “accu opladen” en tegelijktijdig ontspanning ervaren? Laat je dan in-
spireren door een leven gevende energie. En ontmoet mensen met (eenzelfde) belang-
stelling voor het buitenleven … en mogelijk kom je tot een date! 

OPROEP TUINMAN/VROUW 
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Verbindt mensen 

S T I C H T I N G  ‘ T  G R O E N E W O L D  

NACHT DER ZIELEN 

 
Wist u dat vrouwen tot 1956 handelingsonbekwaam waren? Wist u dat het tot de jaren 
60 gebruikelijk was vrouwen te ontslaan op de dag dat zij huwden? Dat de vrouwen voor 
hun gezinnen en kinderen zorgden en dat de mannen de kostwinners waren? 
 
Deze dagen zijn gelukkig voorbij. Maar is er wel echt veel veranderd ten aanzien van 
vroeger? Het is nog steeds zo dat mannen de belangrijkste kostwinner van het gezin zijn 
en dat Nederlandse vrouwen kampioen zijn in deeltijdwerken in heel Europa. 

 
De roep om vrouwen financieel onafhankelijk van de mannen te 
laten zijn is er nog steeds! Het huwelijk (of geregistreerd part-
nerschap of samenleving) is geen garantie meer voor brood en 
bed. De afgelopen jaren zijn echtscheidingen (of ontbindingen 
van geregistreerde partnerschappen) enorm gestegen. Vrouwen 
komen er doorgaans financieel karig vanaf. 
 
Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat vrouwen financieel onafhan-
kelijk worden? Hoe bereiden vrouwen zich voor op financiële on-
afhankelijkheid? 
 
Op deze vragen krijgt u antwoorden in deze workshop. 
 
Aanmelden via administratie@st-groenewold.nl 

BETAALD WERKEN OF NIET. DE FINANCIELE GEVOLGEN VAN JOUW KEUZE 

 
Het is een bloedhete dag in augustus 1945. Terwijl de inwoners van een Hongaars 
provinciedorpje zich voorbereiden op een huwelijk, arriveren een orthodox joodse 
vader en zoon bij het plaatselijke stationnetje. Ze keren terug naar een dorp waar 
de joodse bevolking is afgevoerd. Ze huren een paardenkar waarin ze zwijgzaam 
twee houten kratten laten vervoeren. Hun komst maakt veel los. Er ontstaat onrust. 
Wat bevindt zich in de kisten en wat is hun doel? De dorpsbewoners gaan 
gebukt onder een collectief schuldbesef en door hun komst komen donkere geheimen 
en herinneringen bovendrijven. De dorpssecretaris is bang dat ze familie zijn 
van gedeporteerde joodse dorpsgenoten en dat ze clandestien verkregen eigendommen 
komen terugeisen. 
 
Het dorp raakt in paniek en begint maatregelen te nemen.  
Angsten komen boven, 
schuldgevoelens, huwelijksdrama's  
en het allerslechtsteen allerbeste van mensen onder druk komt 
los. 
 
ZONDAG 2 NOVEMBER 2025 
JONGERENKERK VENLO 
 
Begin: 19.30 UUR (inloop 19.00 uur) 
Entree: vrije gift 
Na afloop koffie en thee en nagesprek 



DE BONGENOOT 

 
Op vrijdag 14 november organiseert De Bondgenoot weer een themabijeenkomst voor  
maatschappelijke projecten voor betrokken organisaties.  
 
Programma 14:00 - 16:00 uur. Inloop vanaf 13.30 uur.   
 
Locatie: VVV Stadion - De Koel - Kaldenkerkerweg 182 Venlo Lindeboom Voetbal Café.  
 
Via deze link kunt u zich aanmelden.  
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Verbindt mensen 

S T I C H T I N G  ‘ T  G R O E N E W O L D  

JURIDISCHE INFORMATIE VOOR ZWANGERE VROUWEN 

  
Zwanger, wat moet ik regelen? 
 

Bij het krijgen van een kind komt ook een hoop  
bureaucratie kijken. Soms is de vader in beeld. Soms 
niet. Wat zijn je rechten en je plichten als je  
zwanger bent rondom afstamming, erkenning en  
ouderlijk gezag? Wat is je rechtspositie rondom jouw 
werk? De meeste jonge zwangere vrouwen zitten met 
een hoop vragen. Ze hebben geen idee waar ze alle 
antwoorden toegankelijk, begrijpelijk en  
overzichtelijk kunnen krijgen. In deze workshop  
worden de belangrijkste juridische zaken rondom het 
krijgen van een kindje uitgelegd en kunnen zwangere 
vrouwen terecht met al hun vragen. 
 

Zwanger, wat moet ik regelen? 
 
Zwanger? Dan komt er veel op je af. In deze workshop krijg je op een heldere manier 
uitleg over je rechten en plichten rond erkenning, gezag en werk. Je kunt al je vragen 
stellen en gaat naar huis met duidelijkheid over wat je moet regelen. 

 

Aanmelden: administratie@st-groenewold.nl 

SENIOREN BIJEENKOMST 

 
Stichting ’t Groenewold zal aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst voor senioren 
georganiseerd door Incluzio Sociale Basis.  
 
Incluzio Sociale Basis organiseert dit najaar gezellige 
en leerzame bijeenkomsten voor senioren.  
Hun coaches vertellen wat er allemaal mogelijk is    
in de wijk. U krijgt handige tips én kunt meteen uw 
vragen stellen. 
 
Datum: 24 november 2025 van 11.00 tot 14.00 uur 
Locatie: Witte Kerk in Venlo Noord 

mailto:https://forms.office.com/e/r3z3mmUMmy
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Verbindt mensen 

S T I C H T I N G  ‘ T  G R O E N E W O L D  

VOORSTELLEN HUURDER JOS KLEIJNEN 

 
Iedereen kan in het Leerhuis meedoen. Leidend is ieders ervaring en mening. In gesprek 
(in dialoog) met elkaar leidt dit tot een breder verstaan van onze werkelijkheid en tot 
meer samenhang en visie.  
Dit seizoen doen we dat aan de hand van het boek “Moraal” van Jonathan Sacks. In de 
huidige samenleving ontbreekt het ons meer dan eens aan een moraal en de vraag is hoe 
wij (weer) anders kunnen leren denken en doen.  
De laatste bijeenkomst kijken we traditiegetrouw naar een film met een joodse thema-
tiek.  
 
Data: 22-10, 05-11, 19-11, 03-12, 17-12, 07-01, 21-01, 04-02, 25-02,  
  11-03, 25-03, 08-04, 22-04, 20-05, 03-06 film kijken  
Tijd:  14:00-16:00 uur  
Locatie: ‘t Groenewold, Begijnengang 17 te Venlo 
Kosten: € 95,—  

LEERHUIS 

  
Ik kwam binnen bij 't Groenewold als Docent Intuïtieve Ontwikkeling rond 2001/2002. 
Dat was ter vervanging van een andere trainer. Dat beviel zo goed dat ik kort daarna 
zelf begon met lesgeven in Tai Chi aan 3 groepen op de dinsdagavonden. Vele jaren la-
ter kwamen daar ook 3 groepen op de woensdagavonden bij met o.a. Chi Kung, Intuïtie-
ve Ontwikkeling voor Energetische Bescherming en weer T'ai Chi. Sommige cursisten  
oefenen ondertussen al meer dan 21 tot 24 jaar via mij in 't Groenewold. 
  
Sinds Covid19 geef ik nog maar 5 avondlessen in  
totaal en zijn al mijn trainingen in de weekenden 
voorlopig stopgezet. Sinds 2007 werk ik namelijk in 
'dagdienst' als psycho-fysieke weerbaarheidsdocent  
en trainer sociaal emotionele competenties in de  
regio Venray, Venlo, Roermond.  
De laatste jaren nemen de bijzondere uitdagingen in  
de kleurrijke wijken en onze multi-culturele samen-
leving alleen maar 'schrikbarend' snel toe. 
  
En dit brengt mij dan ook meteen weer terug bij 
Stichting 't Groenewold en al haar bestuursleden, medewerkers en de vele vrijwilligers. 
Voor mij is dit centrum toch een stil baken van verbinding en saamhorigheid in een 
steeds hardere buitenwereld die uit elkaar lijkt te vallen. Een kalm, aandachtig, rust-
punt voor mensen die verbinding nodig hebben. 
  
Een spreuk die hier wel bij past is: 
 
Het ritme van mijn hart is de geboorte en dood van alles wat leeft. 
  
En juist bij 't Groenewold valt dit kloppende hartsignaal nog altijd te bespeuren. Onop-
vallend, rustig, ondersteunend, maar het leeft er nog steeds. 
  
Alleen maar fijn als al mijn cursisten en ikzelf hier nog jaren lang van mogen  
meegenieten.   
 
Wilt u meedoen? Stuur dan een e-mail naar: jwmkleijnen@hetnet.nl 


